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Voorwoord 

Door het bestuur van Bewonersvereniging Bikkershof is ons gevraagd een 

boekje ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum te maken. Het resultaat 

heeft u in uw handen. Een impressie van wat de Bikkershof is en  wat die 

betekent voor de mensen die zich er mee verbonden voelen. Van hoe het 

zo gekomen is,  van wat er bij komt kijken. en van de plannen voor de 

toekomst. Van de mensen die het dragen en gedragen hebben. Het is niet 

compleet. 25 jaar is een lange tijd. Tijdens de besprekingen over dit boekje 

realiseerde ik me dat ook mensen die in mijn beleving al langere tijd rond 

de Bikkershof wonen en 

meedoen toch feiten en 

verhalen uit die begintijd 

niet meer weten. Zo gaat 

dat. In dit kleine bestek is 

het onmogelijk om alle 

gebeurtenissen en 

iedereen die een rol 

heeft gespeeld de plek te 

geven die ze verdienen. 

Maar als u goed leest en 

kijkt ziet u veel mensen 

en activiteiten terug op 

de volgende bladzijden. 

Veel plezier ermee en 

niet in de laatste plaats: 

Kom gerust eens kijken!    

 

Namens de samenstellers, 

Marian Spruijt 

  



Toen 
Zo zag het eruit in het begin van de jaren 80: aftandse gebouwen, 
parkeerplaatsen en vrijwel geen plant te bekennen. 

 

 
 

 
 

 
  



Nu 
Groen! Groen! En nog meer groen! 

 

 
 

 
 

 
 
  



Hoe het zo gekomen is...  

Je kunt het je haast niet meer voorstellen als je nu rondloopt tussen al dat 
groen en de inmiddels grote bomen maar een tijdlang was de Bikkershof 
net als veel andere binnenterreinen in  Wittevrouwen in gebruik als 
bedrijfsterrein.  
  
Voorgeschiedenis in een notendop.* 
In het begin van de vorige eeuw werd de wijk behoorlijk dichtgebouwd en 
was er weinig ruimte voor groen. Eind jaren zeventig organiseerden 
wijkbewoners zich met hulp van het wijkcomité om de kwaliteit van de 
woonomgeving te verbeteren. Zij maakten zich sterk om, in het kader van 
stadsvernieuwing, vrijkomende binnenterreinen op te kopen en te 
herinrichten. Het doel was om meer groen, meer speelruimte voor 
kinderen en een aangename openbare verblijfsruimte voor verpozing en 
sociaal contact te creëren. Daarnaast wilde men de overlast door 
geluidshinder en vervuiling van bedrijven terugdringen.  
  
Toen in 1979 twee automobielbedrijven tussen Biltstraat, Bekkerstraat, 
Bouwstraat en Goedestraat hun opstallen aan de gemeente 
verkochten, zagen wijkbewoners dus hun kans schoon. Op een 
inspraakavond kwam een groep mensen samen die van het terrein wel 
iets moois dacht te kunnen maken. Helaas moest er eerst nog een flinke 
hobbel genomen worden want bodem en grondwater bleken zwaar 
vervuild te zijn! Erfenis van de garagebedrijven. Net als in het Griftpark, 
waar een gasfabriek had gestaan, moest één en ander grondig aangepakt 
worden. Een klein groepje zette zich hardnekkig in om het terrein zo snel 
mogelijk gesaneerd te krijgen. Het duurde vijf jaar voor de bodem schoon 
was. Dat is kort.  
 
De sanering bestond uit het afgraven van een dikke laag grond. Daarvoor 
in de plaats kwam wit zand met daarop een leeflaag van een halve meter. 
Het duurde wat langer voor het grondwater dat met een zuiveringspomp 
werd afgevoerd schoon was. 
 
 Ondertussen kregen de idee͖ƴ ƘƻŜ ƘŜǘ ŜǊ ǳƛǘ Ȋƻǳ ƳƻŜǘŜƴ Ǝŀŀƴ ȊƛŜƴ 
steeds meer vorm. Met ruimte voor natuur en cultuur en een speelplaats.  
Een belangrijk uitgangspunt is geweest dat zoveel mogelijk alle 



bewoners werden betrokken bij het beheer. Duidelijk werd dat een terrein 
als de Bikkershof met bosplantsoen, speelplaats, heemtuin met vijver, 
volkstuintjes, kruidentuin, groot en klein fruit, een zonneweide, dieren en 
kompostplaats zou staan of vallen met een goed beheersplan. Er waren 
idee͖ƴ ƎŜƴƻŜƎ Ŝƴ ŘƛŜ ǿŜǊŘŜƴ ƻƳƎŜȊŜǘ ƛƴ ŜŜƴ ǾƻƻǊǎǘŜƭ ŀŀƴ ŘŜ ƎŜƳŜŜƴǘŜΦ 
Maar de gemeente had een eigen plan ontworpen dat in grote 
lijnen neerkwam op driekwart verharding met wat struiken. Daarin zagen 
de buurtbewoners hun idee͖ƴ ǘƻǘŀŀƭ ƴƛŜǘ terug. Uiteindelijk werden de 
twee plannen in elkaar geschoven. Daarmee waren we er alleen nog niet. 
Want de plannen van de gemeente kwamen ook niet overeen met de 
wens van de bewoners om zelf het terrein te onderhouden. Pas na een 
politieke actie versus de toenmalige wethouder lukte het om 
'experimenteel' het terrein volledig zelf te gaan beheren. Ongetwijfeld 
geholpen door de omstandigheid dat er geen geld was om het terrein 
door Openbaar Groen te laten onderhouden.  

  
Kortom: het 
heeft heel wat 
handen en 
voeten in de 
aarde gehad 
maar in 1987 
werd de 
Bikkershof 
officieel 
geopend. Wat 
waren we blij 
en trots! En 
dat zijn we na 

vijfentwintig jaar nog steeds. De tuin is in de loop der tijd alleen maar 
groener en mooier geworden. Dat is waard om gevierd te worden! 
 
Marian Spruijt 
 
*Wil je meer weten? Meer informatie is te vinden in de brochure die in 1993 is uitgegeven 
door de Bikkershof.  



EerdŜǊΧΧ 
 
Bijna 53 jaar geleden ben ik geboren in de Bekkerstraat 26-I. 
Ons huis had een balkon, dat uitkeek op de garage. Mijn 
vader was chef werkplaats van Autopark Boré, later de 
Stichtse Automobiel Maatschappij. DŜ ŀǳǘƻΩǎ ƎƛƴƎŜƴ Ǿƛŀ ŘŜ 
poort onder ons huis naar het binnenterrein. Er stonden 
Caltex benzinepompen op de stoep voor ons huis. 
 
Toen ik 6 jaar was, zijn wij verhuisd naar 24-I, het huis waar 
ik nu nog woon. Mijn vriendinnetje woonde op de Biltstraat 
en ik kon via de daken van de garage en de stallingen naar haar toe lopen. Ik 
ǎǇŜŜƭŘŜ ƴŀ ǎƭǳƛǘƛƴƎǎǘƛƧŘ ǾŜŜƭ ƻǇ ŘŜ ǇƭŜƛƴŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƎŀǊŀƎŜΣ ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ŀǳǘƻΩǎΦ 
Op ons balkon rook het naar uitlaatgassen en verf van de autospuiterij. 
 
Toen het terrein in 1981 aan de gemeente werd verkocht, was er sprake 
van, dat er parkeerplaatsen zouden komen. Gelukkig is dat door de 
inspanning van een aantal bewoners tegengehouden. 
 

          

De garage werd gesloopt, er kwam een muur om het terrein en 

omwonenden kregen de mogelijkheid om hun tuintje te vergroten. Het 

braakliggende terrein werd voorzichtig in gebruik genomen door de eerste 

pioniers. Peter Peels zaaide een veldje zonnebloemen. De Krakeling, die 

de ruimte onder ons huis had gehuurd, zette een stukje  

  



land af om de kindertjes te luchten. Jan Blankensteijn liet er zijn hond uit, 

een angstaanjagend grote bouvier. Wij zetten onze fietsen achter het hek. 

Als die hond in de buurt was, was het beter om maar even te wachten. 

Het terrein bleek vervuild. Er werd een meter aarde afgegraven, 

grondwater werd gespoeld en er werd nagedacht over de inrichting van 

het terrein. 

        

In 1987 werd de Bikkershof feestelijk geopend door wethouder Wim van 

Willigenburg. Ik had inmiddels 2 dochters: Iense en Tessel en daarna nog 

zoon Tijn en dochter Maj.  Zij hebben een zeer gelukkige tijd doorgebracht 

in de veilige omgeving van de tuin. Samen met leeftijdgenootjes kamperen 

op het grasveldje bij de boomgaard. Of samen met alle kinderen bessen 

plukken en jam maken op een antiek houtkacheltje.  

Inmiddels ben ik oma van Ezra en de volgende komt er alweer aan. Fijn 

om weer terug te zijn op het randje van de zandbak! 

Joyce Grootendorst   



ΧlatŜǊΧΦ 
 
Hoi, wij zijn Quinte en Yora (11 en 13) en wij wonen al ons hele leven in de 
Goedestraat. 

 

                      

Als kleine kinderen kwamen we al in de Bikkershof. Dan gingen we daar op 

het speeltoestel spelen of er was iets georganiseerd zoals: Paaseieren 

zoeken of iets anders leuks. Dat paaseieren zoeken kunnen we ons 

trouwens nog goed herinneren. De grootste kinderen gingen ze 

verstoppen in twee gebieden. Eén voor de kleintjes, wat wij toen waren, 

en één voor de grotere kinderen, waar we later mochten gaan zoeken. Als 

je een paaseitje gevonden had, mocht je dat in een grote mand leggen en 

als we klaar waren werden alle eitjes netjes verdeeld. Soms vond je na 

twee weken nog een eitje in een boompje, waar je dan vaak om moest 

ƭŀŎƘŜƴΦ ½ƻ ǾŀƴΥ Ψ¸ŜǎΣ ƛƪ 

heb nog een paaseitje 

ƎŜǾƻƴŘŜƴΗΗΣ ƘƛƘƛΗΩ  

Ook kunnen we ons 

Berna de geit nog 

herinneren, zij stond 

altijd op het grasveld 

aan een touw, maar 

haar hok was waar nu 

de eenden staan, 

tegenover de tuintjes, waarvan we er ook ooit nog één  gehad hebben.  

Berna werd een beetje te oud voor de Bikkershof, dus is ze naar een 

geitenboerderij verhuisd, ze was ook een beetje eenzaam. Dat vonden we 

wel jammer, want we vonden het altijd een mooi dier.  



Nu nog steeds komen we 

in de Bikkershof, we 

skaten er, en er groeien 

zulke lekkere besjes in de 

moerbeiboom, waar we 

altijd van smullen in de 

zomer, en als er een 

feest is, dan komen we 

ook even een blikje 

werpen. Laatst nog was 

er een feest, toen kwam 

er een muziekgroep 

optreden en wat was er 

heerlijke appelsap. Uit 

onze eigen boomgaard. 

 

 

 
  


